
やってみよう / 写真解説 

◆第１２課 友
とも

だちと話
はな

す－部活
ぶ か つ

－ 

 

応援団
おうえんだん

 

 

多
おお

くの高
こ う

校
こ う

には「応援団
お うえん だん

」があります。スポーツ

の試合
し あ い

でお客
きゃく

さんといっしょに選手
せん し ゅ

を応援
お う え ん

しま

す。 

 

応援団
お うえん だん

の基本
き ほ ん

はあいさつです。大
おお

きな声
こ え

で

「押忍
お す

」と言
い

います。 

 

拍手
は く し ゅ

です。力
ちから

づよく両手
り ょ う て

をたたきます。 

 

応援
お う え ん

には型
かた

があります。何度
な ん ど

も練習
れんしゅう

して、動
う ご

き

をおぼえましょう。 

 

「フレー、フレー」のあとで、選手
せん し ゅ

の名前
な ま え

を言
い

いま

す。みんなで動
う ご

きと声
こ え

をあわせて応援
お う え ん

します。 

 



Hãy cùng làm / Giải thích bằng hình ảnh 

◆Bài 12 Cách nói chuyện với bạn bè – Hoạt động câu lạc bộ – 

 

Đội cổ vũ 

 

Ở nhiều trường cấp 3 có đội cổ vũ. Tại 

các trận thi đấu thể thao, cùng với khán 

giả, họ cổ vũ cho các cầu thủ. 

 

Điều cơ bản của đội cổ vũ là lời chào. 

Nói "osu" thật to. 

 

Vỗ tay. Dùng lực để vỗ hai tay. 

 

Có rất nhiều cách cổ vũ. Tập luyện 

nhiều lần sẽ nhớ được động tác. 

 

Sau tiếng "Hooray! Hooray!" thì sẽ hô 

tên cầu thủ. Mọi người phối hợp di 

chuyển và tiếng hô để cổ vũ. 

 


