
大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第７課 しゅみを話
はな

す－友
とも

だちのへや－ [〜が好
す

きです。]  
Bài 7 Cách nói về sở thích – Căn phòng của người bạn – 

 

しゅみを話
はな

す/Cách nói về sở thích 

解
かい

 説
せつ

/Giải thích 

サッカーが好
す

きです。 / Tôi thích bóng đá 

 

～が好
す

きです。 

☆しゅみを話
はな

す言
い

い方
かた

です。 / ☆ Cách nói về sở thích. 

 

＜しゅみ＞に「が」＋「好
す

きです」をつけます。 / Thêm "が" và "すきです" vào sau <sở thích>. 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

テニスが好
す

きです。 / Tôi thích ten-nít.  

映画
え い が

が好
す

きです。 / Tôi thích xem phim. 

 

☆食
た

べ物
もの

や人
ひと

などに使
つか

うこともできます。 / ☆ Cũng có thể dùng cách nói này khi nói về món ăn 

hoặc người mình thích. 

 

＜もの＞や＜人
ひと

＞に「が」＋「好
す

きです」をつけます。 

Thêm "が" và "すきです" vào sau <đồ vật> hay <người>. 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

アイスクリームが好
す

きです。 / Tôi thích kem.  

私
わたし

は SMAPがとても好
す

きです。 / Tôi rất thích SMAP.  

 

☆きらいなものやことを話
はな

す言
い

い方
かた

も勉強
べんきょう

しましょう。 / ☆Chúng ta hãy cùng học cách nói về vật 

hay việc làm không thích. 

 

＜きらいなもの＞や＜きらいなこと＞に「が」＋「好
す

きじゃないです」をつけます。 

Thêm "が" và "すきじゃないです" vào sau <vật không thích> hay <việc làm không thích>.  

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

勉強
べんきょう

が好
す

きじゃないです。 / Tôi không thích học.  

私
わたし

はスポーツがあまり好
す

きじゃないです。 / Tôi không thích thể thao lắm.  

きゅうりが好
す

きじゃないです。 / Tôi không thích dưa chuột.  

私
わたし

は、高
たか

いところが好
す

きじゃないです。 / Tôi không thích những nơi cao.  
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◆第７課 しゅみを話
はな

す－友
とも

だちのへや－ [〜が好
す

きです。]  
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しゅみを話
はな

す 

例
れい

 文
ぶん

 

私
わたし

は、買
か

い物
もの

が好
す

きです。 

スキーが好
す

きです。毎年
まいとし

、冬
ふゆ

に家族
か ぞ く

と行
い

きます。 

私
わたし

は、韓国
かんこく

のドラマが好
す

きです。DVDをたくさん持
も

っています。 

私
わたし

の家族
か ぞ く

は、海外
かいがい

旅行
り ょ こ う

が好
す

きです。  

明
あか

るくて、楽
たの

しい人
ひと

が好
す

きです。 

私
わたし

は、ケーキよりチョコレートが好
す

きです。 

友達
ともだち

とおしゃべりをするのが好
す

きです。 

スポーツはテレビで見
み

るのが好
す

きです。 

静
しず

かな雨
あめ

の日
ひ

に部屋
へ や

で本
ほん

を読
よ

むのが好
す

きです。  

私
わたし

はホラー映画
え い が

が好
す

きじゃないです。 

海
うみ

で泳
およ

ぐのがあまり好
す

きじゃありません。 

子供
こ ど も

のころは、漬物
つけもの

が好
す

きじゃありませんでした。でも、今
いま

は、好
す

きです。 

 

A:「テニスが好
す

きですか。」 

B:「ええ、好
す

きです。ひまな時
とき

、友
と も

だちとよくします。」 

 

A:「春
はる

、夏
なつ

、秋
あき

、冬
ふゆ

、どの季節
き せ つ

が好
す

きですか。」 

B:「春
はる

が一番
いちばん

好
す

きです。」 

 

A:「どんな音楽
おんがく

が好
す

きですか？」 

B:「クラシックが好
す

きです。コンサートにもよく行
い

きます。」 

 

A:「アイスクリーム好
す

き？」 

B:「うん、大好
だ い す

き！」 

 

A:「芸能人
げいのうじん

の中
なか

で誰
だれ

が好
す

き？」 

B:「うーん、べつに誰
だれ

もすきじゃない。」  
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Cách nói về sở thích 

 

Câu ví dụ 

Tôi thích mua sắm.  

Tôi thích trượt tuyết. Hằng năm, vào mùa đông, tôi đi trượt tuyết cùng với gia đình. 

Tôi thích phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi có rất nhiều đĩa DVD. 

Gia đình tôi thích đi du lịch nước ngoài. 

Tôi thích người sáng sủa và vui tính . 

Tôi thích sô-cô-la hơn bánh gato. 

Tôi thích tán gẫu với bạn bè. 

Tôi thích xem thể thao trên tivi. 

Tôi thích đọc sách trong phòng vào những ngày trời mưa yên tĩnh. 

Tôi không thích phim kinh dị. 

Tôi không thích bơi ở biển lắm. 

Hồi nhỏ, tôi không thích dưa muối. Nhưng bây giờ thì tôi thích. 

 

A: "Bạn có thích ten-nít không ? 

B: "Có, tôi thích. Tôi hay chơi với bạn bè khi rảnh rỗi" 

 

A: "Bạn thích mùa nào nhất, xuân, hạ, thu hay đông?" 

B: "Tôi thích mùa xuân nhất." 

 

A: "Bạn thích thể loại nhạc gì?" 

B: "Tôi thích nhạc cổ điển. Tôi hay đi xem hòa nhạc" 

 

A: "Bạn thích kem không?" 

B: "Có, tôi rất thích" 

 

A: "Bạn thích nghệ sĩ nào?" 

B: "Tôi không đặc biệt thích ai cả." 
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