
大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第１課 はじめてのあいさつ－教室
きょうしつ

－  

[はじめまして。〜です。〜から来
き

ました。]  
Bài 1 Những câu chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt – Ở lớp học – 
 

 

はじめてのあいさつ/Những câu chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt 

解 説
かい  せつ

/Giải thích 

①はじめまして。 / Xin chào. 

②エリンです。 / Mình là Erin. 

③イギリスから来
き

ました。 / Mình đến từ nước Anh. 

 

はじめまして。～です。～から来
き

ました。 

☆はじめてのあいさつの言
い

い方
かた

です。/ Đây là cách chào hỏi khi lần đầu tiên gặp mặt. 

 

②は、＜自分
じ ぶ ん

の名前
な ま え

＞に「です」をつけて言
い

います。 

Mẫu ② thêm "です" sau tên của bạn. 

[例]/ [Ví dụ] 

ふじおかさきです。 / Mình là Saki Fujioka.  

林
はやし

けんたです。 / Mình là Kenta Hayashi. 

 

③は、＜自分
じ ぶ ん

の国
く に

や都市
と し

の名前
な ま え

＞に「から」＋「来
き

ました」をつけます。 

Mẫu ③ thêm "から" và "きました" vào sau tên đất nước hay thành phố của mình. 

[例]/ [Ví dụ] 

韓国
かんこく

から来
き

ました。 / Tôi đến từ Hàn Quốc.  

サンパウロから来
き

ました。 / Tôi đến từ Sao Paulo. 
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はじめてのあいさつでは、最後
さ い ご

に「（どうぞ）よろしく（お願
ねが

いします）。」などのことばを

つけます。 

Trong câu chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt, thêm （どうぞ） よろしく（おねがいします） 

vào cuối câu. 

[例]/ [Ví dụ] 

はじめまして。さとうです。よろしくお願
ねが

いします。 

Xin chào. Tôi là Sato. Hân hạnh được làm quen. 

はじめまして。ステーシーです。アメリカから来
き

ました。どうぞよろしく。 

Xin chào. Tôi là Stacy. Tôi đến từ Mỹ. Rất vui được làm quen. 

 

「～です」は、名前
な ま え

だけでなく、いろいろなことばにつけて、自己紹介
じ こ し ょ う か い

することができま

す。 

Có thể giới thiệu bản thân bằng cách thêm "～です" vào sau không chỉ tên mà còn nhiều 

từ khác nhau. 

[例]/ [Ví dụ] 

はじめまして。おりはらかおるです。高校
こ うこ う

２
に

年生
ねんせい

です。 

Xin chào. Mình là Kaoru Orihara. Mình là học sinh lớp 11. 

はじめまして。フォンです。ベトナムから来
き

ました。留学生
りゅうがくせい

です。 

Xin chào. Mình là Hương. Mình đến từ Việt Nam. Mình là lưu học sinh. 

はじめまして。三田村
み た む ら

めぐみです。１ ７
じゅうなな

歳
さい

です。どうぞよろしくお願
ねが

いします。 

Xin chào. Mình là Megumi Mitamura. Mình 17 tuổi. Hân hạnh được làm quen. 

ふじおかさきです。テニス部
ぶ

です。どうぞよろしく。 

Mình là Saki Fujioka. Mình ở câu lạc bộ tennis. Rất vui được làm quen. 
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大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第１課 はじめてのあいさつ－教室
きょうしつ

－  

[はじめまして。〜です。〜から来
き

ました。]  
Bài 1  Những câu chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt – Ở lớp học – 

 

 

はじめてのあいさつ  

例 文
れい  ぶん

 

はじめまして。リサです。アメリカから来
き

ました。 

はじめまして。チェンです。中国
ちゅうごく

から来
き

ました。  

パクです。韓国
かんこく

から来
き

ました。よろしくお願
ねが

いします。 

ハサンです。パキスタンから来
き

ました。どうぞよろしく。 

はじめまして。パブロです。サンパウロから来
き

ました。 

はじめまして。ナディアです。インドネシアのジャカルタから来
き

ました。 

トニーです。オーストラリアのシドニーから来
き

ました。よろしくお願
ねが

いします。 

プイです。タイのバンコクから来
き

ました。１８歳
じゅうはっさい

です。どうぞよろしく。 

はじめまして。モニカです。モロッコから来
き

ました。留学生
りゅうがくせい

です。どうぞよろしく。 

はじめまして。山下です。高校
こ う こ う

３
さん

年生
ねんせい

です。どうぞよろしく。 

 

A:「はじめまして。リサです。アメリカから来
き

ました。どうぞよろしく。」 

B:「アメリカですか。」 

A:「はい、ニューヨークから来
き

ました。」 

 

A:「チョウです。中国から来
き

ました。」 

B:「北京
ぺ き ん

ですか。」 

A:「いえ、上海
しゃんはい

から来
き

ました。どうぞよろしくお願
ねが

いします。」 
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Những câu chào hỏi lần đầu tiên gặp mặt 

 

Câu ví dụ 

Xin chào, tôi là Lisa. Tôi đến từ Mỹ 

Xin chào, tôi là Cheng. Tôi đến từ Trung Quốc.  

Tôi là Park. Tôi đến từ Hàn Quốc. Hân hạnh được làm quen. 

Tôi là Hassan. Tôi đến từ Pakistan. Hân hạnh được làm quen. 

Xin chào. Tôi là Pablo. Tôi đến từ Sao Paulo. 

Xin chào. Tôi là Nadia. Tôi đến từ Jakarta, Indonesia. 

Tôi là Tony. Tôi đến từ Sydney, Australia. Hân hạnh được làm quen. 

Tôi là Puy. Tôi đến từ Bangkok, Thailand. Tôi 18 tuổi. Rất vui được làm quen. 

Xin chào. Tôi là Monica. Tôi đến từ Morocco. Tôi là lưu học sinh. Rất vui được làm quen. 

Xin chào. Tôi là Yamashita. Tôi là học sinh lớp 12. Rất vui được làm quen. 

 

A: "Xin chào. Tôi là Lisa. Tôi đến từ Mỹ. Rất vui được làm quen." 

B: "Chị đến từ Mỹ à?" 

A: "Vâng, tôi đến từ New York." 

 

A: "Tôi là Zhang. Tôi đến từ Trung Quốc." 

B: "Bạn đếN từ Bắc Kinh à?" 

A: "Không, tôi đến từ Thượng Hải. Hân hạnh được làm quen.” 
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